
 
 
 
ONS VERHAAL OVER EEN OVERGETELIJKE REIS/ONTMOETING 
 
Op 10 november 2019 was het zover. Ons eerste bezoek aan Gambia met de Gambiavrienden 
was een feit! 
  

 
 
Het werd een rollercoaster van indrukken en warme gevoelens (letterlijk en figuurlijk). Het 
hoogtepunt was natuurlijk de ontmoeting met ons sponsorkindje en haar familie! Het is een echte 
aanrader voor wie ook zo’n ontmoeting ziet zitten want je hoeft absoluut geen schrik te hebben 
voor de reis en wegwijs. Christa en Patrick die al 17 jaar achter deze organisatie staan kennen als 
geenander hoe je er best naartoe reist en zij plannen alles tot in de puntjes J  
 
Ook ben je niet verplicht om je strikt aan het programma te houden. Zo zijn wij de 2e week wat 
meer van de zee gaan genieten en ons sponsorkindje nog eens gaan opzoeken. De 2e dag 
vertrokken we met zijn allen naar de container die gelukkig op tijd was aangekomen en ons al 
opwachtte aan de 3 gehuurde loodsen. Eens aangekomen zaten er een 10-tal sterke jongens 
klaar om al het gerief uit de container te halen.  
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Ons werk bestond erin toe te zien dat de jongens elke doos zo juist mogelijk onder het juiste 
vignet plaatsten. Elke doos was voorzien van een kleur + nog eens erop vermeld wat erin zit om 
zoveel mogelijk vergissingen uit te sluiten wat zeer belangrijk is als het over zo’n hoeveelheid 
gaat. Dit kan ons veel nutteloos werk besparen zo bleek! Zeker als je weet dat er een verdeling 
dient te gebeuren onder 7 scholen waarin zo’n 370 sponsorkinderen lessen volgen. Gelukkig 
heeft Christa gedurende het voorbije jaar van thuis uit alles goed opgevolgd. Toch was het  nodig 
om de volgende dag nog eens elke doos  te checken en af te vinken in overleg met Mariama, de 
plaatselijke directrice van Nyodema Nursery School, die nog steeds weet waar elk sponsorkindje 
les volgt!  
 
De volgende dagen kon de verdeling beginnen. Het onthaal in de verschillende scholen waren 
hartverwarmend! Je moet het hebben meegemaakt om te begrijpen want beelden zeggen 
bijlange niet alles!  
 
Daar we door een schenking van een 10-tal computers van onze werkgever wilden zien hoe ze 
een 2e leven zouden krijgen  in de Sifoe Lower Basic School was het uitkijken naar de vervanging 
van de oude PC’s door “onze  nieuwe”. Het was al snel duidelijk dat de plaatselijke pc specialist 
Muhammed Jawo zeer goed wist hoe hij alles vlot kon vervangen en met nog een woordje uitleg 



 
aan de directie van de school over hoe ze het materiaal best onderhouden (vooral stofvrij om 
een lang 2e leven) waren we er vrij zeker van dat alles in goede handen was en zeer nuttig zal zijn 
voor de kinderen.  
 

              
 
De volgende dag stond Bakoteh Annex op het programma. Alweer een prachtige ceremonie en 
heel veel vreugde.  
 

   
 
Het was daar dat we voor het eerst ons sponsorkindje mochten ontmoeten. Haar oudere zus ging 
er school en zo was het dat de mama met haar andere zusjes ons tegemoet was gekomen om 
ons te ontmoeten. Ze was zeer bedeesd en wist niet zo goed wat er gebeurde.  



 
Er werden veel foto’s genomen. Maar het eigenlijke ontmoeten met de overhandiging van haar 
sponsordoos en de rijst was voor enkele dagen later in haar schooltje: Nyodema Nursery School.  
Zo was er weer een drukke hartverwarmende dag voorbij en konden we moe en blij terug naar 
ons hotelletje en daar wachtte ons een heerlijk avondmaal. 
 
De volgende dagen was Jambanjelly aan de beurt. De school die volledig gesponsord is door 
de vereniging. Eén derde van de lokalen werden dit jaar voorzien van een gans nieuw dak.  
 

 
 
Er wachtte ons een warm onthaal.  We werden onthaald met fanfare inclusief majorettes! De 
fotosessies van de kinderen met hun sponsordoos was ook een evenement op zich. Je zag zo 
dat de meesten al wisten hoe dat in zijn werk ging inclusief het rijstbonnetje. Ook werd er gretig 
gepeeld op de speelrekken die er een vorige keer werden geplaatst door de vereniging.  
 
Dan was er de tuin of beter, de prachtige tuinen rondom de 3 gebouwen. Alles stond er zeer 
vruchtbaar en groen bij. De oude tuinman glunderde en onze Julien voelde zich ook in zijn sas! 
Zo mooi te zien hoe gelukkig iedereen er was. Dan mag ik ook niet vergeten dat we telkens zeer 
verwend waren op gebied van frisdrank en de heerlijke rijstschotel ter plaatste klaar gemaakt.  



 

 
 
De volgende dagen hebben wij ons wat teruggetrokken om wat te genieten van het strand. 
Uitstappen kan je er ook maken maar wij zijn op maandag nog eens op bezoek geweest bij ons 
sponsorkindje thuis. Voor een kleine 3 euro per taxi waren we er al na 15 minuutjes. Dat was 
schrikken want ze zijn fier en dragen graag mooie kleren maar eens je ziet waar ze wonen begrijp 
je wat het is in een arm land te wonen. Hun leefruimte bestond uit 2 kleine ruimtes van 3 x 3m! 
Daarin slapen 5 kinderen en 2 volwassenen. Ook wordt er daar gekookt en geleefd. Het was er 
snikheet, de matras stond recht tegen de muur en s ’avonds wordt de matras op de vloer gelegd 
(past juist in het plaatsje).  
 
De laatste vrijdag was het dan zover. De Ceremonie in de Nyodema Nursery School zou om 
14h00 van start gaan en ons sponsorkindje zou er haar doos krijgen. Ook hadden we nog een 
extra bananendoos mogen vullen omdat we mee op bezoek waren. Dat was dus een bonus voor 
onze kleine kapoen J 
 
Met een paar uurtjes uitstel (Afrikaanse uurtjes zijn een beetje anders J) kwamen de kleintjes fier 
als een gieter in hun beste “tenueke” (elk volgens traditie en stam) of in schooluniform naar het 
grote feest. Ook de mama’s mochten gezien worden. De teachers hadden een prachtig kleurrijk 
“uniform” aangetrokken om alles in perfecte Afrikaanse harmonie te laten verlopen. 
 
Het werd een feest voor het oog, oor en ziel. De fotosessie was weer genieten om die 
verschillende blije snoetjes te zien poseren. Sommige waren geboren modellen J. 
 



 

 
 

 
 
Enfin, na het modellenwerk brak het echte feest los. De muziek deed de kinderen springen en 
dansen dat het een lieve lust was. Ook de mama’s en teachers waren door het dolle heen en 
algauw stonden ook wij mee te huppelen! De uren vlogen voorbij en algauw kwamen we tot het 
besef dat het 18h30 was. Onze sponsorfamilie vroeg of we nog even meegingen tot bij hen thuis. 
En ja hoor, hopla met zijn allen in de taxi. Ttz: 1 zak rijst van 50 kg, 1 bananendoos en nog een 
sponsordoos, 5 kinderen en 3 volwassen personen voor de prijs van 2 euro voor een dikke km!  
 



 
Eens aangekomen werden de dozen in de kleine eerste ruimte gezet met alle kinderen errond 
en toen begon het feest van de cadeautjes. Er was voor elk wat wils. De mama was zeer blij met 
het donsdeken. Velen denken dat dit misschien te warm is voor het warme Afrika maar uit onze 
ervaring met Tanzania weten we dat het er ook koud en winderig kan zijn en dus had ik het erop 
gewaagd één mee te doen met succes! 
 
De ongebruikte agenda’s van voorbije jaren vonden veel bijval. Er zaten ook nieuwe spulletjes in 
zoals stiftjes en kleurpotloden, een boekentas en de barbiepop was de attractie J. Hun pret kon 
niet op en voor ons was het ook een plezier om zien hoe gelukkig de kinderen waren met die 
kleine geste. Toen werd het stilletjes aan tijd om afscheid te nemen en de kleine Zainab was 
allang niet langer bedeesd. Ze liep met ons mee met een blij gezichtje vragend wanneer we 
terugkwamen. Dat we teruggaan is zeker en ik gaf haar nog een minti (lolly). Oh ja, ik was het 
bijna vergeten maar wij kregen ook heel wat terug. Zo kregen we 4 mooie kralen, een lekkere 
watermeloen, ik een mooi kleedje en voor Geert een prachtig hemd met Afrikaanse print. Onze 
taxi stond al klaar nadat de oudste zus Marjama die voor ons had opgebeld. We zwierden ze 
allemaal uit tot we ze niet meer konden zien. 
 
Moe en voldaan gingen we ons vlug verfrissen in 
het hotel om dan tegen 19h30 klaar te zijn op 
onze afspraak met de groep voor het laatste 
avondmaal. We waren allemaal moe maar 
tevreden en gingen vroeg slapen want de 
volgende dag begon de terugreis.  
Het inpakken van de koffers ging vrij snel daar we 
minder hadden omdat we een ganse valies met 
gerief daar hadden gelaten. Dus stonden we om 
11h30 gepakt en gezakt terug op de plaats waar 
we 14 dagen eerder waren aangekomen. De 
vlucht was stipt op tijd en na een 6-tal uurtjes 
waren we terug in Maastricht.  
 
Christa en Patrick, onze oprechte dank voor alles! 
Jullie waren niet alleen een mama en papa voor 
de kinderen in Gambia maar ook voor onsJ Aan 
Julien en Andrea; Aloïs en Paula, Lieve en Jan, 
ook een dikke merci voor het fijne gezelschap!  
 
We wensen jullie veel succes tijdens de warmste 
week en veel sponsorouders voor de komende 
jaren!  
Ann, Geert & Zainab J 


